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Zondagsbrief 
Zondag 25 mei 2025 

Kleur: wit 
 

Voorganger:     ds. Saskia Ketelaar 
Ouderling van dienst:  Wim de Putter 
Organist:    Nico Fierloos 
Koster en Videowall:  Finie Herrebout 

 
Alle diensten zijn te volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/1146-PKN-Hoek 

Tijdens de diensten worden daarom beeld- en geluidopnamen gemaakt 

 
 
Omzien naar elkaar 
Voor zover, bij het maken van deze Zondagsbrief bij de kerkenraad bekend, 
verblijft mevrouw Liliane van der Kruit uit Hoek in het ziekenhuis in Gent, Maria 
Middelares.  
 
We leven mee met allen die ziek zijn en met de mensen om hen heen. 
 

De bloemen gaan deze zondag met een hartelijke groet namens ons allen,   
naar de heer Thomas Wilson en naar Elsa van Hermon in Hoek. 
 

 
Bij de komende diensten 

Hemelvaartsdag, donderdag 29 mei; geen dienst in onze kerk. 

Het kan een mooie gelegenheid zijn om eens bij de buren van de Nederlands 
Gereformeerde Kerk in de Tramstraat op bezoek te gaan.  
De dienst begint om 10.00 uur. 
 
Zondag 1 juni , dienst om 10.00 uur waarin Pastoraal werker André Verschoor 
hoopt voor te gaan. 
 

De collecte tijdens de dienst is 
bestemd voor Tearfund 
 
 
Bij de uitgang wordt er gecollecteerd voor Kerk & Pastoraat 

  

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1146-PKN-Hoek
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Orde van dienst 
 

Thema: ‘Licht van de wereld’ 
 

Orgelspel  
 

Woord van welkom door de ouderling van dienst  
   

Dienst van de Voorbereiding 
 

De kaars voor de Kinderkring en de Regenboogkaars worden aangestoken  
 
Intochtspsalm:  Psalm 42       

Lied 42: 1 en 3            (zo mogelijk staande) 
    

Bemoediging en Groet           
 

vg.:   Onze hulp is in de Naam van de Heer 
allen: Die hemel en aarde gemaakt heeft 
vg.:   Die trouw blijft tot in eeuwigheid 
allen:  en nooit loslaat het werk van zijn handen. 
 

vg.:   Gezegend Gij, 
die de morgen ontbood 
en het licht hebt geroepen! 

allen: Dat wij leven in uw licht! 
vg.:   Die de weg van uw Zoon 

hebt bekroond met uw liefde: 
allen:  Dat wij leven in uw licht! 
vg.:   Laat ons leven verbonden zijn met Hem 

maak ons één tot zijn lichaam: 
allen:  Dat wij leven in uw licht! 
vg:   Geef ons oog voor elkaar 

en zicht op uw Rijk: 
allen:  Dat wij leven in uw licht! 
vg.:   en met Christus opstaan. 
allen:  Amen       (daarna gaan allen zitten) 

 
Inleiding bij deze dienst 
 

Zingen:   Psalm 121 

    Nieuwe Psalmberijming, lied 121: 1 en 2 
   

   Mijn ogen kijken naar omhoog. 
   Ik zie de bergen staan, daar komt mijn hulp vandaan 
   daar houdt de Heer mij in het oog; 
   Hij maakte en bewaarde de hemel en de aarde. 
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   De Heer zal steeds je helper zijn; 
   Zijn schaduw, zo dichtbij, blijft aan je rechterzij. 
   De zon en maan doen je geen pijn. 
   De Heer zal alle dagen en in de nacht jou dragen. 
 
Kyrie-gebed 

 
Zingen:   ‘Houd mij in leven, wees Gij mijn redding’ 
    Lied 25b 
 

   Houd mij in leven, wees Gij mijn redding 
   steeds weer zoeken mijn ogen naar U. 
 

   Houd mij in leven, wees Gij mijn redding 
   steeds weer zoeken mijn ogen naar U. 
 
   Omdat Gij zijt zoals Gij zijt 
   zie naar mij om en wees mij genadig 
   want op U wacht ik een leven lang. 
   steeds weer zoeken mijn ogen naar U 
 
   Zijt Gij het Heer, die komen zal 
   of moeten wij een ander verwachten 

Heer, mijn God, ik ben zeker van U. 
Houd mij in leven, wees Gij mijn redding 
Steeds weer zoeken mijn ogen naar U. 
 
Geeft Gij uw woord aan deze wereld, 
Gij zijt mijn lied, de God van mijn vreugde, 
Naar U gaat mijn verlangen Heer. 
Steeds weer zoeken mijn ogen naar U. 
Houd mij in leven, wees Gij mijn redding 
steeds weer zoeken mijn ogen naar U. 

  
 

Woord van bemoediging: Romeinen 12: 9 – 21  
 
Glorialied:   ‘Soms groet een licht van vreugde’ 
    Lied 910: 1 en 4  

 
Dienst van de Schriften 

 

Voor en met de kinderen: ‘Licht’ – Make some Noise Kids  
     Themasong #LICHT campagne  
  
  

https://www.youtube.com/hashtag/licht
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De kinderen gaan met het licht van de Paaskaars naar de Kinderkring, 
o.l.v. Marinka Mahu 
 

Gebed van de Zondag 
 
Schriftlezing:     Genesis 16: 6 – 14    Lector: Karel Jeddens 

 
Zingen:   ‘Heer, raak mij aan met uw adem’ 
    Lied 695: 1 – 2 
 

Evangelielezing:  Johannes 9: 1 – 13 en 26 – 27    

 

Zingen:   ‘Heer, raak mij aan met u adem’ 
    vervolg Lied 695: 3, 4 en 5 

 
Uitleg en Verkondiging    
 

Muzikale bijdrage  

 
Zingen:      ‘Hij die de blinden weer liet zien’ 
    Lied 534: 1, 2, 3 en 4  
 

 Tijdens het voorspel van dit lied komen de kinderen terug in de kerk 
 

Dienst van Gaven en Gebeden 
 
Aandacht voor de collecte 
 
Inzameling van de gaven bestemd voor Delta voor Colombia.  
 
Moment van Gedachtenis 
  Aansluitend worden de steentjes op de Levensboom gelegd 

 
Zingen: ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’  Lied 416 
 
Gebeden - dankgebed en voorbede met lied 368f  (3x 

 
 

 
 
 
 
 

 
afgesloten met het ‘Onze Vader’ 
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Slotlied:  ‘Bron van liefde, licht en leven’ 
  Lied 793: 1 en 3               (zo mogelijk staande) 

 
Heenzending en zegen   

beantwoord met gezongen Ubi caritas et amor (Lied 568a) 

 

Inzameling van de gaven bij de uitgang bestemd voor Kerk en Pastoraat  

 
Aansluitend is iedereen van harte welkom 

in de ontmoetingsruimte voor koffie, thee of fris 

 

Vervolgens wordt de gemeentevergadering gehouden. 
Wij nodigen u daarvoor van harte uit. 
Tijdens deze vergadering krijgt u informatie over veilige kerk zijn. 
Welke plannen en documenten er gemaakt zijn en hoe dit verder vorm  
gaat krijgen. 
Ook zal de penningmeester dhr. Wim de Putter nog wat vertellen over de 
financiën. 
 
Namens de kerkenraad, Ada Dieleman 

 
Veilige kerk 
De kerk zien we graag als een plek waar je veilig bent. De realiteit is dat ook 

hier mensen soms slachtoffer zijn van pesten, geweld, machtspelletjes, 

misbruik. En juist in de kerk is dat extra pijnlijk, omdat je het daar niet verwacht. 

Samen zorg dragen 

De Protestantse gemeente Onder de Wieken werkt daarom aan een cultuur 

waarin geen plaats is voor grensoverschrijdend gedrag. Dat betekent 

bijvoorbeeld dat de gemeente zorgt voor een veilige omgeving, waarin mensen 

integer met elkaar omgaan. Ook stellen zij gedragsregels op voor 

beroepskrachten, vrijwilligers en bezoekers. En als er toch iets gebeurt, dan 

wordt er op een zorgvuldige manier gehandeld. 

Vertrouwenspersonen 

Bovendien zijn er twee onafhankelijke vertrouwenspersonen, die werken onder 

geheimhoudingsplicht. Heb je vragen over of vermoedens van 

grensoverschrijdend gedrag in jouw omgeving of heb je er zelf mee te maken? 

Dan kun je met hen praten, in alle vrijheid en vertrouwelijkheid. Indien nodig, en 

als jij dat wilt, brengen zij je in contact met professionele hulpverleners.  
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Komende weken 
 

Dinsdag 27 mei: Open Kerk en Middaggebed 
De kerk is op dinsdagmiddag open, tussen 13.00 en 15.00 uur.  
Het Middaggebed vindt plaats om 13.15 uur.  
Er is koffie en thee en tijd voor een gesprek. 

 
Woensdag 28 mei: Ook Hoek houdt van schoon! 

Opruimen van zwerfafval, start om 13.00 uur, ingang van de kerk. 
Vooraf aanmelden is niet nodig 
Voor grijpers en vestjes wordt gezorgd, graag handschoenen zelf 
meenemen. Rond 14.30 uur is er gelegenheid om nog wat te drinken 
en na te praten. 
Hoe meer zielen, hoe meer vreugd! 
 

Vrijdag 13 juni:  Ikzouweleenswillenweten, aanvang 19.30 uur 

We lezen samen verder en gaan ons deze keer verdiepen in het boek 
Handelingen: het ontstaan van de kerk. Samen lezen is gezellig. Bent u 
nieuwsgierig en wilt u ook eens aanschuiven? Van harte welkom! We 
beginnen om 19u30. 

 

 

Mededelingen 
 
Vakantie 
Pastoraal werker Peter Morée is vanaf woensdag 28 mei t/m zondag 15 juni  
met vakantie. 
 

 

Paaskaarsen 
Tijdens de dienst van Paasmorgen is de nieuwe paaskaars binnengebracht. 
Ook bij de ruimte van het Middaggebed staat er een nieuwe paaskaars. 
De afbeelding op de kaarsen heeft de titel ‘Ik ben de weg’ meegekregen. 
 

De kaarsen van het afgelopen jaar zijn bij gemeenteleden gebracht. 
De kaars uit de kerkzaal staat nu bij Frans en Elly Tollenaar in Sluiskil en de 
kleine kaars is bij Jan de Braal in Terneuzen bezorgd. 
De afbeelding op die kaarsen: een Chi-Rho kruis met daaronder de Vredesduif in 
een oranje/geel medaillon. 
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Actuele informatie over de  

Protestantse gemeente Onder de Wieken te Hoek 
is te vinden op www.pknhoek.nl of op Facebook 

 
Nieuws en activiteiten van kerken en gemeenten in Zeeland en op de Zuid-Hollandse Eilanden  

(Classis Delta) die behoren tot de Protestantse Kerk in Nederland vindt u op de website 
www.gelovenindedelta.nl 

http://www.pknhoek.nl/
http://www.gelovenindedelta.nl/

